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Belangrijke data

Maandag 8 mei

* Inloopochtend

*® Kranslegging BB bij oorlogsmonument in de
Witte de Withstraat

Dinsdag 9 mei

* Leerlingenraad vergadering

Vrijdag 12 mei

® Theaterlessen voor de MB

® Ecoraad vergadering

Verbouwing

Deze vakantie is de binnentrap van de begane
grond naar 1 hoog onder handen genomen.
De treden zijn iets opgehoogd, toenemend,
zodat het hoogteverschil bovenaan de trap
niet meer merkbaar is. Er zitten ijzeren
profielen op en de trap is bekleed met
marmoleum.

Omdat de lekkages van het dak van de
gymzaal nog niet onder controle zijn is het
dakterras nog niet beplant en kunnen we nog
steeds die ingang, vanaf het schoolplein, niet
gebruiken. Dus we verwelkomen jullie
maandag graag gewoon nog via de voordeur
beneden!

Verhuisplannen?
Als jullie verhuisplannen hebben, zouden jullie

dat dan willen melden aan Madeleine? Ook als
het nog niet zeker is? Nu horen we het soms
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heel laat. Voor de leerkrachten is het fijn om
goed te kunnen plannen hoe ze op een mooie
manier afscheid kunnen nemen van je
kind(eren). En voor de school als organisatie is
het heel handig om te weten zodat we qua
leerlingaantallen en groepsindeling er
rekening mee kunnen houden. Dankjulliewel!

Website onderhoud

Welke ouder kan ons helpen met het
technisch up-to-date houden van de website?
Updates draaien wanneer dit nodig is, en
mogelijk dingen aan de indeling aanpassen?
Tegen betaling, en het zou fijn zijn dat iemand
het voor een paar jaar op zich zou willen
nemen. Er is al iemand die de website
inhoudelijk up-to-date houdt, dus daar is geen
ondersteuning bij nodig.

Oorlogsmonument en krans

Veel Amsterdamse scholen hebben een
oorlogsmonument geadopteerd. De Meidoorn
heeft het monument in de Witte de
Withstraat bij nummer 80 geadopteerd. Op
maandag 8 mei gaan we om 14.30 uur met de
Bovenbouw een krans leggen ter
nagedachtenis aan de burgerslachtoffers en
het verzet in de tweede wereldoorlog.

Het monument aan de Witte de Withstraat in
Amsterdam is opgericht ter nagedachtenis aan
Jacob Miedema, Dirk Bons en Antonie Pieter
Bons die op 11 april 1945 samen met vijf
andere verzetsmannen in Zijpersluis door de
bezetter zijn gefusilleerd.

De fusillade was een vergelding voor een
aanslag die een verzetsgroep uit Langedijk had
gepleegd. Doel was een munitiewagen van de
bezetter in Den Helder. Maar in plaats van de
munitiewagen werd een Duitse autobus
getroffen. De inzittenden (een vrouw, een
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kind en drie militairen) kwamen met de schrik
vrij.Het monument is onthuld op 25 juni 1945.
De gedenkplaat is bevestigd op het voormalige
woonhuis van vader Dirk en zoon Antonie
Bons.

Op de website dirkbons.nl is meer info te
vinden. Een familielid van Dirk Bons heeft in
maart in de BB een presentatie gegeven over
de achtergrond van het monument.

Kleuterwijsheden

Ziggy: juf is het vandaag morgen?

Pippi vraagt: juf uit wie zijn buik is de aarde
eigenlijk geboren?

Vandaag gaan we goed opletten of de
luizenzakken dicht zijn. Floddertje zegt: maar
mijn luisterzak is echt dicht hoor juf.

Het is rumoerig in de klas en de juf zegt: wat
maken jullie veel lawaai, het lijkt wel....

Zegt Mika; is het erger dan een schapenhok?
Zegt Jairo: is het erger dan een
olifantenverblijf?
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