
Hoi leerlingen van de MB!  
 
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond en genieten kunnen ook een beetje in deze bijzondere periode.  
 
Hieronder heb ik een bevo idee voor jullie zodat jullie ook bevo thuis kunnen doen.  
Kennen jullie het verhaaltje Rupsje nooit genoeg?  
Dit is het verhaaltje:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=G_FrSIruAtE  
 
 
Als we weer op school zijn maken we het rupsje van gekleurde klei.  
Niet alleen het rupsje, maar ook alles wat hij heeft gegeten. Weet jij dat nog?  
 
Je mag nu een mooie tekening maken van alles wat je in het filmpje hebt gezien.  
Op papier kan je alles tekenen wat het rupsje heeft gegeten, welke kleuren hij heeft en waar hij in 
verandert!  
Je kan van je tekeningen zelf een boekje maken door de blaadjes aan elkaar te nieten.  
Als je papier, lijm en een schaar hebt, dan kan je de rups ook uitknippen en op een mooie 
achtergrond plakken.  
 
Volgende week stuur ik weer een nieuw bevo idee.  
Als we weer op school zijn vind ik het heel erg leuk om je tekening te zien!  
 
Groeten,  
Juf Hester  
 

https://www.youtube.com/watch?v=G_FrSIruAtE

